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Overdenking 

Kerst 2025 

 

Mijn hoop staat op de HEERE 

Mijn ziel verwacht met smart 

Hem Die mij wil bekeren; 

Zijn woord vernieuwt mijn hart. 

Ik wacht met groter zorgen 

op God, uit 's harten grond, 

dan wachters op de morgen, 

ja, op de morgenstond.  

                                                  Berijming: ds. C.J. Meeuse 

 

Advent 2025 

We leven toe naar het kerstfeest.  

Met David zingen we in psalm 130 over het verwachten van de Heere.  

In het Oude Testament lezen we over het uitzien naar de komst van de Messias. 

 

Overdenking 

Een Advents-droom die werkelijkheid werd 

En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: 
Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar 

ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Mattheüs 1:20,21 
 

Wat was Jozef eigenlijk voor een man?  

Sommigen denken dat hij een stuk ouder is geweest dan Maria. Dat zou goed kunnen, maar het 

belangrijkste is om ons oordeel over hem te baseren of wat in de Bijbel over hem geschreven staat. Het 

allerbelangrijkste van hem staat hier geschreven, in Mattheüs 1; wat hier staat, zegt meer over hem dan in 

die beroemdste kerstgeschiedenis-beschrijving in Lukas 2. Er staat namelijk in vers 19: Jozef nu, haar man, 

alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te 

verlaten. Jozef, is een rechtvaardig man! Wat een getuigenis: Jozef is een rechtvaardige, een man die 

oprecht met God leeft en zijn alledaagse leven ook zo inricht. Wat is er mooier dan dat?  
 

Mensen kunnen van alles van je zeggen, je kunt ook van alles van jezelf denken, maar het komt erop aan 

wat God van ons zegt. En God spreekt hier door de heilige Geest door de evangelist Mattheüs heen, dat 

Jozef een rechtvaardige was. Lees de Psalmen en ook het boek Spreuken er maar op na, wat er allemaal 
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geschreven staat over de rechtvaardigen. En wat te denken van de profeet Habakuk 2:4 en Romeinen 1:17: 

de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat geloof heeft een soort tweelingzus: de liefde. Men zegt 

weleens: de mens wordt alleen door het geloof gerechtvaardigd, maar dat geloof blijft niet alleen. Dat is 

wel mooi gezegd, want het is: geloof, hoop èn liefde; en de meeste van deze drie is de liefde. En het was nu 

juist die liefde die Jozef ertoe aanzette om zijn vrouw niet in het openbaar te schande te maken. Op zich 

kon en mocht hij dat doen; hij mocht zijn vrouw, die hij ervan verdacht (en alles wees daarop)  aanklagen 

van overspel, waardoor zij de dood door steniging zou moeten ondergaan volgens de wet van Mozes, ja de 

wet van God zelf. Wat een ontzaggelijke schande zou dat over haar en haar familie brengen. Wij kunnen 

ons dat tegenwoordig -denk ik- nauwelijks meer voorstellen. De heiligheid van het huwelijk stond hoog in 

het vaandel geschreven, hoewel ook niet bij allen, ook dat weten we vanuit de Bijbelse geschiedenissen. 

Jozef was een rechtvaardige, ook op het gebied van het huwelijk. Hij wist zeker dat dit Kind niet van hem 

kon zijn, omdat zij de tijd tot aan het huwelijk in reinheid hadden geleefd met elkaar. Dit kind moèst dus 

van iemand (Iemand) anders zijn. Maar omdat hij rechtvaardig was, wilde hij haar niet in het openbaar te 

schande maken en daarom is hij van plan om haar in stilte te verlaten.  

Daardoor zou hij zelfs de schande op zichzèlf kunnen laden, en konden de mensen denken dat ze zwanger 

was van Jozef, maar dat Jozef haar in de steek gelaten zou hebben. Hier lijkt Jozef al op het Kind Dat Maria 

mag baren: de Heere Jezus zou datgene op Zich nemen wat tot smaad en schande is, namelijk onze zonden. 

  

Maar dan komt die droom, als Jozef zijn plannen gereed maakt om zijn geliefde Maria, zijn ondertrouwde 

vrouw nota bene, te verlaten. Moet je eens indenken, om maar even man en paard te noemen: dan ben je al 

in ondertrouw gegaan, maar je bent nog niet met elkaar naar bed geweest, omdat je het geschenk van de 

seksualiteit moet bewaren totdat je ook door de band van het huwelijk man en vrouw bent. Tja, dat blijft 

een punt, toen en nu. De Heere beware alle jonge stellen, maar niet alleen hen, ons allemaal voor alle 

zonden die op de één of andere manier te maken hebben met het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken, 

en ook geen overspel plegen. (In de catechismus legt men uit: "Omdat ons lichaam en ziel tempels van de 

Heilige Geest zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onreine 
daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat den mens daartoe trekken kan.") 
 

Maar terug naar die droom. 

God weet precies wat er omgaat in het hart van Jozef. Wat een ontzaglijke teleurstelling, wat een 

ontgoocheling! Van iedereen had hij dit kunnen denken, maar niet van zijn Maria, dat paste niet bij haar, 

zijn aanstaande bruid; zo kende hij haar niet. Hoe is dit mogelijk?!  Zijn droom ligt aan stukken, de 

toekomst die zo hoopvol was, ligt aan scherven. In eenzaamheid en verdriet zou hij zijn weg vervolgen... 

maar dan komt God tussenbeide, in die adventsdroom:  "Niet bang zijn Jozef, wees niet bevreesd, Jozef, 

zone Davids!" Wat een machtige aanspraak. Hij wordt niet gewoon Jozef genoemd, of met zijn achternaam, 

maar Jozef met zijn konings-familie naam: zoon van David! En dat is niet toevallig, want daar gaat het om, 

zoals ook zo prachtig in dat oude kerstlied wordt gezongen: Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon... lang 

verwacht. Zone Davids, wat een evangelie in die aanspraak. Jozef loopt daar niet maar doelloos en als een 

totaal onbekende rond, zonder dat het oog van God op hem is. Nee, alles wordt bestuurd in zijn leven; de 

toekomst is niet verloren, God bouwt juist aan zijn toekomst, aan zijn eeuwige redding. Hij gaat uitwerken 

en bewerken wat nodig was om hem als een rechtvaardige te kunnen omschrijven. Wees niet bang Jozef, 

geef je geheel en al met lichaam en ziel over aan je vrouw Maria, want weet je, wat in haar is ontvangen, is 

niet van een andere man vanwege een zondige daad, van ontrouw, maar dit is een daad van trouw, van 

onverwrikb're trouw van God aan ons als ontrouwe mensheid!  
 

Dit is van de heilige Geest, en dat Kind, die Zoon Die ze zal ontvangen, moet JEZUS heten! Waarom? 

Omdat Hij Zijn Naam eer zou aandoen, want Hij is Verlosser, Zijn goddelijk beroep is zaligmaken, 

vergeven; Zijn Naam is Jezus, Hij zal Zijn volk (nota bene, dàt volk Israël) zalig maken van hun zonden. 

Gode zij dank mogen wij als heidenen ook heilig meeprofiteren van hun Messias, die ook onze Zaligmaker 

wil zijn. Beseffen wij wel hoe groot dat is? Beseffen we wel hoe heerlijk dit is geweest voor Jozef? Hij kon 

dit wonder niet bevatten: zijn aanstaande bruid, de Zoon van God, door de Heilige Geest in haar gewerkt... 

Wie was hij, dat hij dit mocht meemaken, en als toeschouwer dit van zo dichtbij mocht meemaken! Jozef is 

de eerste die Hem gezien heeft. Zeker, hij was weliswaar niet de eerste die Hem gevoeld heeft, want Maria 

heeft Zijn leven het eerst gevoeld, maar Jozef was de eerste mens op aarde, die als allereerste Jezus, God in 

het vlees, heeft gezien! En daarna mocht hij haar aan Maria geven, hij mocht Hem in haar armen leggen. O 

wat is dat een machtig iets: ten diepste is dat preken, dat is getuigen van het Evangelie, dat is het 

goedspreken van God: Jezus in de armen leggen van de mensen met wie je spreekt, je armen uitstrekken 

met dit Christuskind en daarmee zeggen: ik smeek je, ontvang Hem, neem Hem aan, kus deze Zoon (Psalm 

2) Hij wil je redden, nog meer zelfs: Hij wil je Koning zijn! Zing dan, en bid met dat lied: Maak mijn hart 

tot Uwe troon, dat Uw Heil'ge Geest er woon'. 
 

God geve ons advent en Kerst tot eer van Hem en dat vele vele kinderen, maar ook veel jongeren, midden 

in de storm van de puberteit (of met de naweeën van die storm), en ook veel jong volwassenen, met alles 

wat er op hen af kan komen, en veel mensen van middelbare leeftijd, en ook veel ouderen, ons de armen 

om het Kindeke doen heen slaan en het uitroepen: Hoe groot zijt Gij... Hoe groot zijt Gij!  



God is getrouw en heeft gedacht aan Zijn genade. Ga weg satan want er staat geschreven dat Hij jouw kop 

zou vermorzelen, en dat heeft Hij ook gedaan! 

Dus lezer: Kies dan heden wie jij dienen wilt! 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

 

Uit de pastorie  

 

Meeleven met 

Het echtpaar Venneman is dankbaar dat ze weer met z'n tweeën hun plek in het Schelphoekje mogen 

bewonen. We hopen dat de behandelingen blijvend tot versterking mogen dienen en dat ze samen nog een 

tijd mogen worden gespaard, tot nut en zegen van elkaar, en hun nageslacht, en ook voor de gemeente. 'Als 

ik zwak ben, dan ben ik machtig..' leer je soms sneller in lichamelijke zwakheid, om onze sterkte en 

afhankelijkheid van de Heere te ervaren. 
 

Dhr. Maart Tanis is dankbaar dat zijn luchtweginfectie weer over mocht gaan. De medicatie is gezegend en 

de hevige hoest is weer voorbij. Dankt God in alles! 

Nel van den Andel-den Dunnen (Jonkerstee 22, 3253CE ) heeft een geslaagde staaroperatie achter de rug. 

Dat is reden tot dankbaarheid, in het besef dat haar andere oog nog goed mag zijn na wat ze daar 20 jaar 

geleden aan heeft ondergaan!) Wat is en blijft het oog toch een wonder, maar wat voel je je ook kwetsbaar, 

als je juist aan je ogen wordt geopereerd. Sterkte Nel, ook omdat je voorlopig extra voorzichtig moet zijn 

met allerhande dingen, om je ogen op welke manier dan ook niet te overbelasten.  

Ten dag als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen! Psalm 56. En wat een heerlijke en machtige tekst ook in 

psalm 94: 9 "Zou Hij Die het oog formeert, niet zien?" Uit al die acht miljard mensen ziet God de eenling! 

Laat dat jou en Wim tot troost mogen zijn! 

 

Teun & Aat Grinwis werden verblijd, omdat Ewald en Nathasja op 20 oktober een dochtertje mochten 

ontvangen met de naam 'Zaya'. We wensen Teun & Aat Gods zegen in hun hernieuwde grootouderschap en 

dat hun zoon Ewald samen met Nathasja zich samen mogen uitstrekken naar de zegen van de Heere, ook 

voor hun dochtertje! 
  

90...! 

Dieu donné - staat op haar stee - ‘t Was Gods kado - voor onze Margo. - Zo woont zij daar - al zoveel jaar 

- "Kom je gauw weer?" - zo klinkt menig keer! - Hoor Wilhelmina’s woord - al vaker gehoord: Eenzaam 

wel, maar niet alleen! - Beter dan Christus, is er geen! - "Is ‘t ook voor mij?", is vaak jouw vraag! - "Hoe 
weet ik of ik Hem behaag?" - Hoor de Vader vragen: "Wilt U Mij behagen? - Kus dan Mijn Zoon! - De weg 

naar Mijn troon!  

Margo (M.J.) Leeflang (Hazersweg 6, 3253 XG) mocht 9 november jl. de leeftijd van 90 jaar bereiken. Ze 

is niet de enige met zo'n hoge leeftijd in onze gemeente, maar wel de enige van 90 jaar die geen man en 

kinderen heeft gehad, dus daarom een vermelding in ons blad. Mooi was het om met vele(! ;) anderen 

getuige te mogen zijn van haar verjaardag, tijdens een feestelijk samenzijn in de Vliedberg. Het viel haar 

zwaar een goede vriendin te verliezen, juist als je zo aan elkaar gehecht bent, maar die zaterdagmiddag 

heeft ze weer gezien dat ze zeker niet wordt vergeten! Bid voor haar en andere ouderen! Psalm 119:114 zij 

uw houvast! 
 

Mijn ouders (J. Schreur & G. Schreur - van den Berg), die uiteraard geen onderdeel zijn van de Ouddorpse 

gemeente (ze wonen in Veenendaal, Kamgras 56, 3902 BD ), maar wel meeleven, mochten zaterdag 8 

november 2025 gedenken 69 jaar getrouwd te zijn en dat is een zeer bijzonder aantal jaren; en hoewel geen 

officieel jubileum-getal, is het zeker vermeldenswaardig. En wat was het een cadeau voor hen dat we als 

broers en zussen even op de koffie konden komen, omdat ook mijn broer en schoonzus nu niet meer in 

China maar in Nederland (Ede) wonen. De Heere is trouw! 
 

Huwelijksjubileum 65 jaar 

Op Deo volente 15 december hopen Joh. Grinwis (Hans) en W.C. Grinwis-Padmos (Willie) - (Kelderweg 

47, 3253 TC ) samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen te gedenken dat zij 65 jaar 

geleden in het huwelijk zijn getreden. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods rijke zegen toe, 

ook voor de toekomst! Vooral de laatste jaren hebt u naast al het lief-, ook veel leed gedeeld. Toch zit daar 

dan toch een zegen in, omdat u het sàmen kon delen; en gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde 

vreugd, is dubbele vreugd. Uw beider leven is gespaard, al hebt u allebei het ziekenhuis verschillende keren 

ook van binnen gezien. Ook de Vliedberg is inmiddels van binnenuit bekend, maar toch mocht u weer 

samen uw vertrouwde stek betrekken. De Heere zij hiervoor gedankt en geloofd! Ken Hem in al uw wegen, 

en Hij zal uw paden recht maken. Psalm 68:10 is een lied met kostbare herinneringen, maar omdat u een 

65-jarig jubileum hoopt te ontvangen, wens ik u van harte toe met hart en ziel die eerste twee verzen van de 

berijmde Psalm 65 (samen) te zingen. 
 

Huwelijksjubileum 55 jaar 

Het echtpaar G. Nipius (Wilhelminaweg 2, 3253 BW) hoopt op de één na laatste dag van het jaar, op 30 

december 2025 te gedenken dat het alweer 5 jaar geleden was dat zijn een gouden huwelijksjubileum 

mochten ontvangen. De Heere gaf jullie 55 jaar in het huwelijk te mogen zijn verbonden. Wat een zegen, 



ook al besef je van te voren niet wat er allemaal in het leven op je pad kan komen. Juist daarom hopen we 

dat jullie je steeds meer thuis mogen voelen in de gemeente. Jullie leven alweer een tijdje mee met onze 

gemeente en we wensen jullie samen met al jullie geliefden (in binnen- en buitenland) van harte toe alle 

troost voor leven en sterven te vinden in het Evangelie van Jesaja 55, om dagelijks te drinken van het water 

des levens, om niet!  

En zoals jullie weten wordt deze oproep met iets andere woorden nog een keer herhaald op de allerlaatste 

bladzijde van de Bijbel, in Openbaring 22:17! 
 

Onze broeder diaken, Erik Duijfhuizen mocht in de afgelopen maand bezig mag zijn om samen met 

anderen zijn naasten in de Oekraïne te helpen in een stukje wederopbouw. Dankbaar dat hij weer veilig is 

thuisgekomen bij zijn gezin, en dat het werk dat hij heeft mogen doen, tot bemoediging en zegen mocht 

zijn voor de Oekraïners. We wensen hem, en Lizette, en Rebecca (die onlangs alweer 18 jaar mocht 

worden!) en Quillian (onlangs alweer 16) de nabijheid van de Heere toe. 
 

Joke Akershoek en haar twee dochters zijn naar Canada geweest, om haar zoon (en hun broer) te bezoeken. 

Wat was het een zegen om elkaar te zien en te spreken en ook te genieten van Gods grootse schepping. 

Maar hoe fijn en mooi het ook was, Joke was blij en dankbaar dat ze weer thuis mocht komen! De Heere de 

dank en lof en eer!  
 

De zoon van Bram & Rosita van den Boogaart (Sylven met zijn vrouw Caroline) werkzaam in Zuid Afrika. 

Daar maakt hij van alles mee en is hij steeds bezig om op allerhande manieren te proberen jongeren te 

helpen en hen te begeleiden op heel praktisch gebied (Groundswell-aid) of op sportief gebied, om 

vervolgens ook het Evangelie met hen te delen.  

Als u wilt meeleven, informeert u dan even bij Bram & Rosita, Parklaan 2, 3253 CA-Ouddorp) dan kunt u 

de nieuwsbrief aanvragen en u daar op abonneren. 
 

Gedenken 

Lezers van deze nieuwsbrief, gedenkt u allen die worstelen met ziekte, zorg en eenzaamheid? Helpt u mee 

om elkaar tot een hand en een voet te zijn in het meedenken en in het alert zijn, om elkaar niet te vergeten? 

Dat hebben we nodig, (en ik ook trouwens!), opdat we leren elkanders leden te zijn, en dan bedoel ik niet 

alleen in de tijd rondom Kerst enzo, maar gewoon altijd, en om er nu misschien toch extra aan te denken! 

De Heere zegene en gedenke hen, die jong of oud(er), weten wat het is om soms aangevallen te worden 

door angst en onrust, over hun lichaam of geest, omdat welke ziekte of welk gebrek dan ook. Dat kan je zo 

maar somber maken, waardoor je zou vergeten waar we elke dienst mee beginnen en zoals ons in de mond 

gelegd is door de Psalmist van Psalm 146: dat onze hulp en verwachting van de HEERE God is, Die de 

hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid!  

 

Ten slotte 

Vreemd om deze kopij te schrijven op de eerste dag van de nieuwe en laatste maand, en om het dan al te 

hebben over Kerst en Oud- en Nieuw, en de eerste preekbeurten te zien staan van Deo volente 2026..! Toch 

is het zo, en ik zal vast de enige niet zijn die soms het gevoel heeft dat de zomervakantie nog maar net 

voorbij is...  

Met de laatste catechese-avond op 16 december, zitten we alweer op de helft van het catechisatie seizoen, 

alhoewel we met de belijdeniscatechisatie doorgaan tot vlak voor Pinksteren, 12 mei. 

Gemeente, dat er een gedurig gebed zal op gaan voor de kinderen en de jongeren, opdat ze hun leven aan 

God zullen overgeven. Er kan zoveel gewonnen worden voor de dienst aan Christus de Koning, en hen kan 

zoveel leed bespaard worden, -in dit leven al!- als ze hun harde (maar schijnbaar aangename) dienst aan de 

wrede slavendrijver satan opzeggen en hem toeroepen: Vaarwel duivel, ik wil een nieuwe Koning: De 

Heere Jezus moet ik hebben. Besef in welke stormen de jonge mensen hun kleine levensbootje als 

onervaren stuurlui door allerhande stormen moeten loodsen. Ze hebben ons voor-bidden en ons voor-leven 

zo keihard nodig..!!! Alstublieft, gedenk hen, om Christus' wil! Dat zij en wij, u en jij, en ik een gezegend, 

ja een rijk gezegend, een hart-vernieuwend Kerstfeest mogen ontvangen. O, wat zie ik daar naar uit, dat het 

ons allemaal helder voor de geest mag komen: Hij kwam... en Zijn Naam is IMMNAUEL... JEZUS... 

CHRISTUS! 

 

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

 

 

Gemeente nieuws 

 

(Her) Bevestigingsdienst 

Zoals eerder is bekendgemaakt heeft de verkozen broeder S.A. Visser de roeping tot diaken aanvaard. 

Ouderling-kerkrentmeester M.P. Tanis en diaken C. van Huizen zijn aftredend en herkiesbaar, en beide 

broeders zijn bereid een volgende ambtstermijn aan te gaan. Daar zijn we als kerkenraad zeer verheugd en 

dankbaar om. 

De bevestiging en herbevestiging zal plaatsvinden op zondagochtend 4 januari 2025.  

We hopen op een gezegende bevestigingsdienst en voorbereiding daarvan. 



 

Koffie moment 

Op de zondag van het kerkelijk oudjaar hadden we koffie drinken na de ochtenddienst; dat was een mooie 

gelegenheid om te vragen hoe het met ander de gaat, en misschien nog even gezamenlijk te herkauwen op 

het geestelijk voedsel, en te bespreken 'hoe zij het hebben', denkend aan Handelingen 15:36. En nog een 

woord van dank trouwens aan de bakkers/baksters van hetgeen bij de koffie/thee werd aangeboden. 
 

Terugblik contactmiddag  

Op woensdag 26 november hadden we op de tweede contactmiddag Evangelist Jan Boer uit Hoorn als 

gastspreker. Eerst werd er een korte overdenking gehouden naar aanleiding van 2 Kronieken 30 (over 

Hizkia die het Pascha viert) en Mattheüs 4 (over de gelijkenis van het zaad). 

Na de pauze kreeg evangelist Boer het woord. Hij sprak ons eerst vragend toe en dat gaf wel 

bewustwording! Zijn we ook een evangelist? Ja toch? En hoe dan? Ook liet hij nog het een en ander zien 

aan de hand van wat foto's en een kort filmpje over het evangelisatiewerk. We hebben 

voor het werk ook een collecte gehouden. Aangezien er vast mensen kunnen zijn die 

alsnog ook iets in de 'collectezak' willen doen, dan kan dat door de QR-code te scannen 

met uw telefoon, of gewoon door een bedrag over te maken via uw bank op rekening 

nummer: NL44 RABO 0367 0874 21 - ten name van Stichting Predik het Woord. 
 

Mars voor het Leven...!    

Voorts was het een indrukwekkende dag waarop de Mars voor het Leven gehouden werd. En de 

complimenten voor de vrijwilligers van de Werkgroep Flakkee die alles geregeld hadden omtrent het 

busvervoer vanaf Ouddorp naar het Malieveld, en daarbij nog de zorg van 'koek tot samenzang-blad' om in 

de bus te gebruiken. Bijzonder om op deze manier interkerkelijk op te trekken, met jong en oud. Wat waren 

er ook veel kinderen op het Malieveld in Den Haag! Regen en zonneschijn wisselden elkaar wat af en na 

een heel programma van sprekers, Schriftlezing en zang, kwam de lange stoet van zo'n 11.000 mensen in 

beweging. Zo trok men door Den Haag, stil getuigend van de Schepper van het Leven, en in stilte 

protesterend tegen de dodelijkste vorm van kindermishandeling: abortus! De luidkeels roepende en 

schreeuwende menigte, die haar leus 'Baas in eigen buik' in een macabere kadans ten gehore bracht, 

acht(te) het stil getuigenis blijkbaar als gevaarlijk genoeg, dat men elkaar opriep om tegen deze actie van 

'Schreeuw om Leven' te demonstreren. 

De Heere zegene deze stille mars, en Hij zegene en behoede het ongeboren leven, in Nederland, en de 

wereld, maar ook in onze gemeente. 

 

Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool  

De dagen worden korter, er verschijnen hier en daar al lichtjes rondom de huizen, 

maar wij mogen uitzien naar het Kerstfeest. We herdenken Het Licht, onze beloofde 

Zaligmaker die geboren is en ons verlost van onze zonden. Advent is dus het uitzien 

naar het Kerstfeest. 

Jullie hebben al post mee gekregen, oefenen jullie thuis goed? Ook de aankomende 

weken zullen we met elkaar nog gaan oefenen met de zondagschool. 

Hierbij nogmaals de datums: 

• 7 dec.  zondagsschool (in eigen groep) 
• 14 dec GEEN zondagschool (i.v.m. Heilig Avondmaal) 
• 21 dec zondagschool (oefenen in de kerk met kleine en grote groep, maar eest verzamelen in de 

Morgenster) 
• 26 dec Kerstfeestviering (vrijdag 9.30 in de kerk, verzamelen in de 

Morgenster) 

Jullie krijgen ook nog uitnodiging mee!  

Nodig jij iedereen uit die je kent, juist iemand die alleen is of iemand die de Heere Jezus nog niet 

kent? De Kerstviering wordt gehouden op vrijdag 26 december (2e Kerstdag) om 9.30 in de kerk. Na de 

kerstfeestviering is het vakantie en we hopen weer te beginnen in het nieuwe jaar op zondag 11 januari 

2026 
 

1 Op aarde is het donker, 3 Hier is de Heiland geboren, 

alleen een ster schijnt, Hij ligt in een kribbe, 

helder als kristal. Is er iemand die het weten zal? 
 

2 Het licht straalt, 4 Eenvoudige herders, 

in Bethlehem, ontvangen groot nieuws, 
op een dierenstal. van boodschappers van ’t heelal. 

 

5 Hoor de englen zingen, 

Ere zij God, 
bij hemels trompetgeschal. 



 

Zanguurtje  

De maand december tot aan kerst staat in het teken van Advent. In onze gedachten zien we vol verlangen 

uit naar de komst van Gods Zoon. We willen daar met elkaar samen over zingen met het zanguurtje op 

zondagavond 7 december. Net als de vorige keren zullen we zingen bij het orgel in de Morgenster. U en jij 

bent van harte welkom om mee te zingen! 

In het nieuwe jaar 2026 staat het eerste zanguurtje gepland voor zondag 1 februari. 
 

Censura Morum en Bezinningsavond 

Woensdagavond 10 december wordt er van 19.00 tot 19.20 uur in de consistoriekamer Censura Morum 

gehouden, aansluitend om 19.30 uur bent u welkom op de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal in 

de Morgenster. 
 

Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 

Op maandag 15 december hopen we als Vrouwenkring Kerstviering te houden. 

Alle vrouwen van onze gemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd! 

Locatie: De Morgenster. De begintijd wordt nog doorgegeven als het programma van de avond bekend is. 

Het thema voor deze avond is: ‘Vrede’. Vrede, het lijkt er steeds minder te kunnen zijn in de wereld van nu. 

Een wereld vol chaos, oorlog, honger, verdeeldheid en gevaar. Het Woord en de wetten van ‘de 

Vredevorst’ roepen weerstand op. Daar denken we ook over na tijdens de Bijbelstudies. Getuigen van 

Christus worden tegengewerkt. 

En toch! Het getuigen in de wereld gaat door: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon 

van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, 

van nu aan tot in eeuwigheid toe. 
 

           Op aarde woont geen vrede,                    Maar Jezus daalde neder, 
           Slechts onrust en verdriet;                      God gaf ons Zijnen Zoon; 

           Ach neen, den waren vrede                     Hij bracht ons vrede weder 

           Biedt u de aarde niet.                               Der zegeningen kroon. 
           De zonde dreef hem henen,                    Hij troost het need’rig harte, 

           Bracht smarten, angst en nood,               Dat om Zijn hulpe schreit, 
           Doet bitt’re tranen weenen                      Verdrijft de bange smarte, 

           En stort ons in den dood.                         Geeft rust in eeuwigheid.  
 

Tienerclub Follow Me 

Vrijdag 12 december willen we met elkaar het kerstfeest gedenken en daarna is het tijd 

voor ontspanning, gezelligheid en lekkere hapjes!! Deze avond zijn jullie van 19:15 uur 

tot 21:30 uur allemaal uitgenodigd bij Erik thuis (Havenweg 11). Zet ook zeker D.V. 9 

januari alvast in je agenda. Dan hopen we met elkaar te gaan schaatsen. Verdere info 

volgt nog via de clubapp. Wij als leiding hopen jullie allemaal weer te ontmoeten, en neem gerust iemand 

mee. En ook als je nog nooit naar de club bent geweest: Wees welkom!! 
 

16+ Jeugdvereniging 
 
 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment  zal vrijdagavond  19 december 19:00 uur gehouden worden in ‘de 

Morgenster’. 

 

Gemeente-scan t.b.v. het jeugdwerk door het H.J.W. 

Op maandag 20 januari 2026  hopen dhr. Niek Bakker en mw. Tanneke Diepenbroek van het Hervormd 

Jeugdwerk naar Ouddorp te komen voor een gemeentescan.  

Dat is ons destijds gratis aangeboden door het H.J.W., omdat dit onderzoek wordt vergoed vanuit de P.K.N.  

Men wil met drie verschillende doelgroepen in gesprek gaan, namelijk:  

met de jongeren (vanaf 12 -20 jr.),  

Daarna met de ouders plus kinderen (leeftijd kinderen vanaf 4-20 jaar), 

en ten slotte met de leidinggevenden. 
Als mensen zich hiervoor willen opgeven, dan kan dat bij: 

ds. Schreur (mcschreur@kliksafe.nl - of: 06-2090 5676)  of bij de scriba: 

dhr. Chr. Van Huizen ( vanhuizen@msn.com - of: 06 2497 6938 ). 

Interesse? Houd dan die maandag avond vrij! Verdere informatie volgt nog. 

  

Datum Onderwerp Opmerking 

13 dec, 19:30 kerst feest / spel / quiz / film Morgenster 

kerstvakantie     



Aan de hand van dit onderzoek, komt het H.J.W. met een soort conclusie van dit onderzoek en met 

aanbevelingen om waar mogelijk en nodig te overwegen of dingen anders moeten of kunnen. We zijn 

benieuwd! 
 

Catechisaties in 2026 beginnen weer op dinsdag 6 januari! 

Catechisatie tijden:18.30 uur: 12 - 15 jaar, 19.15 uur: 16 en ouder. Belijdenis catechisatie 20.00 uur. Allen 

weer hartelijk welkom! 

 

Bijbel leesgroep  

Voor woensdag 7 januari staat genoteerd: Psalmen 61 - 75 en Handelingen 19 – 23. Houd vol hoor, geef 

niet op, of maak weer een nieuwe (door)start, want Gods Woord is de waarheid! Aanvang 19.45 uur.  
 

Contactmiddag  

Op woensdag 28 januari hebben we de derde contactmiddag. We hopen weer een gastspreker te 

verwelkomen. Nadere informatie volgt. Dus: Jong en oud: woensdagmiddag 28 januari 2026, staat de 

koffie vanaf half drie weer klaar in de Morgenster. Hartelijk welkom! 

 

Januari 2026 D.V. 

 

ZONDAG 4 januari (Her)Bev. ambtsdragers  

Maandag 5 januari  Sola Fide  

Dinsdag 6 januari (Belijdenis) Catechisatie 

Woensdag 7 januari  Bijbel-leesgroep 36 

Zaterdag  10 januari RealTime Jongerenavond 

Dinsdag 13 januari  (Belijdenis)Catechisatie 

Woensdag 14 januari  Weekdienst 

Dinsdag 20 januari (Belijdenis)Catechisatie 

Woensdag 21 januari  BLGroep 37 3 

Maandag 26 januari  Gespreksavond HJW 

Dinsdag 27 januari (Belijdenis) Catechisatie 

Woensdag 28 januari  Contactmiddag 

 

Creaochtend 

Een koffiemomentje, creatief bezig zijn en andere mensen ontmoeten in een ontspannen sfeer? Dat kan in 

de ‘Morgenster’ Hervormde gemeente Ouddorp op donderdag 22 januari 2026. Iedereen, van onze 

gemeente, buiten onze gemeente is van harte welkom! We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie met 

wat lekkers, daarna gaan we haken, breien, borduren of wat u maar wilt. Om 12.00 uur gaan we een kop 

erwtensoep eten, en sluiten rond 12.45 af. Om deel te nemen aan deze morgen vragen we € 10,00 en de 

opbrengst is voor het zendingswerk van de GZB.  

Voor vragen en opgeven kunt u terecht bij: Aat Pikaart 06-50574789. 

 

Janneke Bezuijen, Aat Pikaart 
Verwachtingsvol uitzien… Ook door mij? In alle omstandigheden? Ook in het 

donker van mijn zorgen en verdriet? Als ik geen uitweg zie en weet? Hoe doe ik 

dat? Dat kan ik alleen door de bemoediging die God geeft vanuit Zijn eigen 

Woord. En als ik de Heere steeds weer verdriet doe omdat Hij niet de eerste 

plaats in mijn leven krijgt? Met al mijn zonden, zorgen en verdriet mag ik schuilen 

bij de Heere Jezus. In het vertrouwen dat Hij kwam om de toorn over mijn 

zonden weg te dragen en dat Hij mij troost en leidt! 

 

Activiteitencommissie 

Terugblik Herfstmarkt  

De herfstmarkt met vleesactie van afgelopen 1 november heeft het mooie bedrag van € 1.916,85 

opgebracht. We willen een ieder heel hartelijk danken voor de komst en voor alle hulp en producten voor 

de verkoop die we mochten ontvangen.  Een speciale dank aan alle sponsoren: Visspecialist Hameeteman, 

Ha-Vo, Arwin van Vershal Ouddorp, Kaaswinkel Ouddorp, alle vrijwilligers voor het maken van de 

erwtensoep, advocaat en al het lekkers voor bij de koffie. En niet te vergeten hartelijk dank aan alle 

vrijwilligers die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt. We kijken terug op een gezellige dag 

in de Morgenster! 

 

Schenking 

We bedanken mevrouw van den Andel voor de schenking die we van haar mochten ontvangen naar 

aanleiding van de spullen die zij heeft verkocht. Hartelijk dank voor de inspanningen in het afgelopen jaar 

en het mooie bedrag dat we mochten ontvangen. 

 

Kerstpostactie 

Ook dit jaar is er weer een Kerstpostactie. Per kaart betaalt u € 0,60, dit is een stuk goedkoper dan 



verzenden via PostNL en u steunt hiermee de kerk. Let op: we kunnen alleen de kaarten voor Ouddorp, 

Goedereede, Oostdijk, Havenhoofd, Stellendam, Melissant, Dirksland, Herkingen, Sommelsdijk, 

Middelharnis, Stad a/h Haringvliet, Nieuwe Tonge en Den Bommel bezorgen. Kaarten voor andere dorpen 

worden dus NIET bezorgd en kunnen niet ingeleverd worden bij ons. De kerstpost kan ingeleverd worden 

op zaterdagochtend 13 december van 10.00 - 12.00 uur in de Morgenster. Let op! We hebben dit jaar 1 

inlevermoment. Bent u niet in de gelegenheid om de kaarten op deze dag te brengen, dan kunt u ze 

afleveren (in de brievenbus of waterdicht ingepakt bij de achterdeur) op molenblok 5 te Ouddorp met 

gepast geld. Dit kan t/m 16 december 18.00 uur. De sorteerdatum van de post zal zijn op 

donderdagochtend 18 december vanaf 8.30 uur. Een ieder is welkom om te komen helpen. Wilt u helpen 

met de post in Ouddorp te bezorgen of het sorteren, dan kunt u zich aanmelden bij Joëlle Grinwis via 06-

57193854. 

 

Kerststukjes 

Tijdens de inzameldagen van de kerstpost worden er ook weer prachtige kerststukjes verkocht. Heeft u 

spullen die we kunnen gebruiken voor de kerststukjes dan kunt u deze inleveren bij familie Meijer, 

Dorpsweg 39a (Ouddorp). Ook wanneer u een tuin heeft waar wat takken gesnoeid mogen worden om te 

verwerken in de kerststukjes, dan is dit van harte welkom. 

  

Hulp gezocht voor het maken van kerststukjes 

Op vrijdag 12 december hopen we samen met een gezellig groepje vrijwilligers kerststukjes te maken in 

de Morgenster. Het wordt een leuke en creatieve dag waarbij we sfeervolle groendecoraties zullen maken. 

We zijn op zoek naar nog enkele enthousiaste vrijwilligers die ons een dag(deel) willen helpen. Ben jij 

creatief, of vind je het gewoon leuk om samen met anderen bezig te zijn? Kom dan ook gezellig 

meehelpen! Wil jij helpen? Aanmelden, informatie of tips waar we mogen snoeien, dan kunt u contact op 

nemen met Krientje Meijer, 06-10516762. 
 

Oliebollen verkoop 

Dit jaar willen we op maandag 29 december met een aantal enthousiaste vrijwilligers weer oliebollen gaan 

bakken en verkopen bij de Morgenster. De verkoop van de oliebollen start om 10:00 uur en is tot 13:00 uur. 

Het is ook weer mogelijk uw oliebollen te laten bezorgen voor €1,-. Vooraf bestellen van de oliebollen is 

niet noodzakelijk, maar kan uiteraard wel. Hiervoor kunt u de qr-code op de poster gebruiken of ga naar de 

volgende website: https://rebrand.ly/oliebollen 
 

Verkoop verse warm gerookte Noorse zalm 

Heerlijke vers warm gerookte Noorse zalm, € 3,25 per 100 gram. Heerlijk voor de feestdagen! De moot 

zalm wordt vacuüm verpakt met een gewicht van ongeveer 500 gram. Jan en Thomas Klepper roken de 

zalm op ambachtelijke wijze.  Ophalen kan op maandag 22 december tussen 18:00 en 20:00 uur. Bestellen 

kan tot en met 13 december bij Mathilde van Splunder: 0620378356 
 

Ledenadministratie 

 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier geen prijs op 

stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 

  1 december ~ 86 jaar, Dhr. F. Soeteman  Hazersweg 64, 3253XG. 

  5 december ~ 73 jaar, Mevr. K.E. Moerkerk-Vlietland  Alexanderstraat 9, 3253BA. 13 december ~ 98 

jaar, Mevr. A. Polder Vliedberglaan 104, 3253VT.  

14 december ~ 72 jaar, Dhr. M. Aleman Bernhardweg 13, 3253BC.  

16 december ~ 72 jaar, Mevr. J. van Seters-Westdijk Alexanderstraat 25, 3253BA. 

16 december ~ 82 jaar, Dhr. A.M.J. de Graaff Hoge Pad 61, 3253BH.  

17 december ~ 87 jaar, Mevr. E.M. de Koning-de Jong Parklaan 29, 3253CA. 

17 december ~ 72 jaar, Mevr. L. Arensman-Kleijn Parklaan 17, 3253CA 

19 december ~ 78 jaar, Dhr. P. Venneman Schansweg 43, 3253VL.  

20 december ~ 79 jaar, Mevr. K.J. Immerzeel-Klepper Oosterweg 33 b 3253BR.  

27 december ~ 82 jaar, Mevr. C.E. Troost-Hendrikse Vliedberglaan 104, 3253VT. 

29 december ~ 87 jaar, Dhr. A. van Splunder Dijkstelweg 41, 3253TA.  

29 december ~ 78 jaar,  Mevr. E. Breur-Wiersum  Alexanderstraat 38, 3253BA.  

31 december ~ 70 jaar, Dhr. M.J. van Driel Hoge Pad 83, 3253BH. 

Uitgeschreven 

- Dhr. A.L. Kievit, en Dhr. T.J. Dijkshoorn 

Verhuisd 

- Mevr. I. Grinwis van Hazersweg 9 naar Achterweg 16 

Overleden 

-  Dhr. A.A. Blokland 
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Voor u gelezen 

 
Geestelijke consultatiebureau boekje 

Om te weten of we geestelijk groeien en opwassen in de kennis en genade van de Heere Jezus (2 Petrus 3 : 

18), zouden we eens kunnen kijken hoe het staat met de volgende zaken: meer leren om niet uit het gevoel, 

maar uit het geloof te leven, en tegelijkertijd meer fijngevoelig leren worden voor de leiding van de Heilige 
Geest (in Zijn stem, alsook door Zijn aanwijzingen in dagelijkse gebeurtenissen) – Sneller alert op 

verleidingen, ook op wolven in schaapskleren – Meer discipline leren in het zoeken van Gods nabijheid en 
in het gebruik van de genademiddelen  – Meer bereid om lijden te verdragen – Meer leren om de zonde en 

de persoon te scheiden – Milder voor anderen worden en strenger voor jezelf – Meer praktisch gericht 

leren leven, ook in vergeven – Meer de geestelijke diepte van de Wet verstaan – Meer ingeleid om te weten 
of we geestelijk groeien en opwassen in de kennis en genade van de Heere Jezus worden in kennis van je 

eigen hart, om geduldiger en nederiger te worden – Meer Gods grootheid zien en zoeken – God meer leren 

vertrouwen, ook als ik Hem niet begrijp! – Meer van onszelf af-, en naar God en de naaste toe leven – Meer 
leren wat het betekend: als ik zwak ben, dan ben ik machtig, want Gods kracht wordt in onze zwakheid 

volbracht!      

 

Voor onze jongeren 
 

Komt laten wij aanbidden... 

Wie nadenkt over het wonder van Christus’ geboorte, kan niet anders dan aanbidden.  

Het onmogelijke gebeurt. Een maagd wordt zwanger. Een onbetekenend meisje uit Nazareth. Ze verwacht 

een Koning, de Zoon van God. Hij wordt niet geboren in een paleis, maar in een stal. Hij ligt niet in een 

Koninklijke wieg, maar in een voerbak. God keert alles om! Wat is het waardevol om hier elk jaar weer bij 

stil te staan. Het kerstevangelie leert ons dat we niet allereerst zelf tot God gaan, maar dat Hij tot ons komt! 

De Almachtige, vernedert Zich en komt als baby op aarde. Hij werd één van ons. God wil Zich openbaren 

door Jezus Christus, wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wat een genade dat God ons zo nabij 

komt! Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Lukas 2:14. 
 

Puzzel 

Geef antwoord op de vragen. Schrijf de 18 letters op die je hebt ingevuld in de hokjes met de cijfers, in de 

goede volgorde van 1 tot 18. Dan lees je de oplossing. 
 

1. Hoe heette de engel die de geboorte van de Heere Jezus aangekondigde?   
 1         10       

 

  

2. In welke plaats werd de Heere Jezus geboren?       
     13         15        

3. Wie was er koning in Jeruzalem?         
   16     8            

4. Welke priester was getrouwd met Elizabeth?       
 3               12       

5. Wat was de woonplaats van Maria en Jozef?       
 7           18          

6. Welke keizer liet een gebod uitgaan dat de gehele wereld beschreven zou worden? 

     5         17       

7. Wat hadden de wijzen gezien voordat zij naar Jeruzalem kwamen?   
   6         4         

8. Wie ging er drie maanden bij haar nicht Elizabeth op bezoek?    
     11              

9. 

Waar werd de Heere Jezus in gelegd toen Hij geboren 

was?     
 9         2         

10. Wat is de naam van de man van Maria?        
         14          
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   
 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: 

jeannetmeijer@hotmail.com 
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Zending en Evangelisatie 

 

GZB viert 125 jaar trouw van God  

De GZB bereidt zich voor op een bijzonder jaar. In 2026 vieren we, Deo 

Volente, dat we al 125 jaar mogen meewerken aan Gods wereldwijde kerk. We 

kijken dankbaar terug op de zegeningen die we mochten ontvangen en de lessen 

die we leerden in de zending.  

Onder het thema ‘Hou vol, God is trouw’ vieren we een feestelijk jubileumjaar. 

Negen mensen reisden namens de GZB de wereld over, verspreid over zeven 

bijzondere reizen.  

Hun ontmoetingen en ervaringen vormen de rode draad door alle activiteiten in 

2026.  

Het hoogtepunt is het jubileumevent op D.V. zaterdag 4 juli op landgoed Mariënwaardt in Beesd. Samen 

vertellen deze reizen het verhaal van Gods trouw, wereldwijd én dichtbij. Kijk alvast op: 

www.gzb.nl/125jaar, en reis met ons mee op weg naar een bijzonder jaar! 

 

Voor u gelezen 

 

“Als de Heere spreekt” 

In een zeker dorp waar de zee ruisend haar stille getuigenis geeft, hangt een merkbare zwaarte over het 
dorp. Steeds vaker klonk het bericht dat opnieuw iemand ziek was geworden. Jongeren, vaders, moeders… 

Namen die men kende.  
 

Op een gure avond zat daar een ouderling aan de tafel in de woonkamer. Zijn Bijbel lag open, maar zijn 

blik bleef rusten op de namenlijst van zieken die hij die week zou bezoeken. “Heere,” fluisterde hij, 

“hoeveel slagen moeten er nog vallen voordat wij het verstaan?” 
 

De volgende dag zat hij bij een jong gezin. De moeder, pas dertig, was ernstig ziek. De vader hield haar 

hand vast. Hun kleine kinderen speelden zachtjes aan de tafel. De ouderling voelde de pijn en onmacht 
branden. Toch hoorde hij in het verdriet ook een stille roep: “Zoek Mij, terwijl Ik te vinden ben.” 
 

Die avond, terug in zijn eigen huis, schreef hij in het kerkblad: 

Gemeente, de Heere spreekt tot ons. Door zegeningen, maar ook door slagen. De nabijheid van de dood in 

onze jonge gezinnen moet ons niet alleen bedroeven, maar ook brengen aan de voeten van Hem Die gezegd 
heeft: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.  

Laat ons onze nood klagen voor Zijn aangezicht, opdat Hij ons hart verbreke, onze wegen recht make en 

ons leert buigen onder Zijn hand. 
 

Moge de Heere ons dorp bewaren, onze jongeren gedenken, en ons allen brengen tot waarachtige 

bekering. 

 

En zo bleef het dorp aan de zee onder de zware wolken toch niet zonder hoop. Want wie leert schuilen bij 

de Heere, vindt zelfs in de diepte een Rots die niet wankelt. 

 

Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 31 oktober is het volgende ontvangen: 
 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.524,34 

Instandhouding eredienst   1.202,56 

Kerk naar buiten  70,00 

Giften   362,50 

Activiteitencommissie  791,50 

Kerkbalans         5.900,00 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 9.850,90 
 

Diaconie 

Gift     75,00 

GZB, 1 okt. 144,80 

Israël zondag, 5 okt. 372,30     

Kerkelijk verenigingswerk, 12 okt.  298,30 
Diaconie, 19 okt. 353,05 

Sjaloom zorg de Vyver, 26 okt.  316,17 

GZB Zendingscommissie Ouddorp                         192,70 

Zondagsschoolactie  214,15 
 

Totaal diaconie            € 1.966,47  

Kerkrentmeesters en diaconie samen    € 11.817,37 



Waarde ingeleverde collectemunten € 1.325,25 

 

Kleine Kracht 20e jaargang 

Stand vorige keer  1.394,00 

Aan giften          25,00          

Totaal  € 1.419,00 
 

Verjaardag fonds 2025 

Stand vorige keer  882,50 

Ontvangen     55,00 

Totaal € 937,50 

 

Oppasrooster december 2025  

14 december  – Femke en Miranka   

21 december  – Myrthe, Elise en Annelein van Koppen  

25 december  – Rebecca en Elise (Eerste kerstdag)  

28 december  – Annelein, Eline en Rosalynn   

01 januari  – Nieuwjaarsdag, geen oppas! 

04 januari       – Elma, Emma en Rhodé 

11 januari       – Nelie en Jasmijn 

 

 

Kerkdiensten 
 

Zondag 14 december 2025  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Bediening Heilig Avondmaal 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur, Dankzegging Heilig Avondmaal 
Collecte: 1e Stichting Spaans Evangelische Zending. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Woensdag 17 december 2025 Weekdienst 

19:30 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e GZB. 2e Kerk.  
 

Zondag 21 december 2025 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. G.R. Mauritz, Den Bommel 

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Donderdag 25 december 2025 Eerste Kerstdag  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. J. Wouters, Middelburg 

Collecte: 1e Stichting ZOA noodhulp Sudan. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Vrijdag 26 december 2025 Tweede Kerstdag  

  9:30 uur: Kerstviering Zondagsschool 
 

Zondag 28 december 2025  

  9:30 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Woensdag 31 december 2025 Oudjaarsdienst 

19:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Gereformeerde Bond Steunfonds. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Donderdag 1 januari 2026 Nieuwjaarsdienst 

10:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Gereformeerde Bond Steunfonds. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 4 januari 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: prop. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 
 

Zondag 11 januari 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Herleving Gebed voor Israël. 2e Kerk. 3e Bijdrage energie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


